
  

05.09.2025 “Het Belang Van Liefde En Gehoorzaamheid Jegens De Profeet صلى الله عليه وسلم” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

وْمهِ الْيه هِوه ِيهرْجُواِالَلَّٰ نِْكهانه ةٌِلمِه نه سه ةٌِحه ِِاُسْوه سُولِِالَلَّٰ ِلهكُمِْف۪يِره لهقهدِْكهانه
هِكهث۪يرًاِ  ِالَلَّٰ ذهكهره ِوه خِره  ِِالَْْٰ

ِ بِيَُ ِالنَه قهاله الدِِهِِِ  :صلى الله عليه وسلموه ِإلِهيْهِِمِنِْوه بَه ِأهحه تَهىِأهكُونه دُكُمِْحه لْهِيُؤْمِنُِأهحه
لهدِهِِ وه عِينهِِ وه النَهاسِِأهجْمه  وه

 

Eerbiedwaardige moslims! 

De maand Rabiʿ al-Awwal, waarin wij ons nu bevinden, 

is een gezegende maand waarin onze geliefde Profeet 

Mohammed Mustafa صلى الله عليه وسلم ter wereld is gekomen. Naar 

aanleiding van de Mawlid-avond, die wij afgelopen 

woensdag hebben herdacht, zal het onderwerp van de 

preek van vandaag gaan over het belang van liefde en 

gehoorzaamheid jegens de Profeet صلى الله عليه وسلم, die als een 

barmhartigheid voor alle werelden is gezonden. 

Onze Verheven Heer zegt in de Koran: 

“Zeg: Als jullie Allah liefhebben, volg mij, dan zal Allah 

jullie liefhebben en jullie zonden vergeven. Want Allah is 

al-vergevend, al-barmhartig. Zeg: Gehoorzaam Allah en 

de Boodschapper. Maar als zij zich afkeren, weet dan dat 

Allah de ongelovigen niet liefheeft.” (Soera Al-i ʿImrān, 

31-32) 

Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft in een overlevering gezegd: 

“Niemand van jullie kan werkelijk geloven, totdat hij mij 

meer liefheeft dan zijn ouders, zijn kinderen, zijn bezit en 

de hele mensheid.” (Boechari, Îmân, 2) 

Beste broeders! 

Een mens kan iemand die hij niet kent of niet weet wie hij 

is, niet liefhebben. Ook wij, als zijn gemeenschap, moeten 

het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم leren kennen: zijn verheven 

karakter, de moeilijkheden en beproevingen die hij heeft 

doorstaan, zijn strijd en opofferingen. We moeten dit 

bestuderen, lezen en toepassen in ons eigen leven. Op die 

manier zal onze liefde voor de Profeet صلى الله عليه وسلم toenemen. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 

“De mens zal met degene zijn van wie hij houdt.” 

(Boechari, Adab, 96) 

Daarom moet iedere gelovige zorgvuldig overdenken wie 

hij werkelijk in zijn hart liefheeft en wiens pad hij volgt. 

De weg om deze liefde te verkrijgen is: een standvastig 

geloof volgens de leer van Ahl as-Soennah, handelen met 
correcte kennis van de islamitische jurisprudentie (fiqh), 

en zich stevig vasthouden aan de soenna. Wij moeten onze 

harten zuiveren door de gedachtenis van Allah de 

Verhevene, en onze zielen reinigen van slechte 

eigenschappen. 

Want liefde, hartstocht en genegenheid zijn innerlijke 

toestanden, een gave van Allah de Verhevene. Zij worden 

niet bereikt door enkel woorden, beweringen of 

uiterlijk vertoon. 


